
Wie gelooft in mij? 
 
 
Beste Hansa, 
 
hoe gaat ’t ? 
hoe staat het ermee? 
 
Al weer een poos 
niks van je gehoord, 
niks van je gelezen, 
en natuurlijk niks van je gezien 
 
Leef je nog? 
leef je nog steeds 
 
als die voortrekker, 
die onzichtbare kolos, 
die hardop gedroomde hoop 
in het beloofde land? 
 
Of ben je vermomd? 
Heb je nieuwe kleren aan 
 
van Jos de G.  
of van Karel van S., 
van B & W  
of van een heel andere keizer? 
 
Hoe staat ’t toch, Hansa? 
Hoe gaat ’t ermee? 
 
Met mij gaat het goed, maar ... 
ik word er wel hartstikke ziek van 
 


