
Gulzige Liefde 
 
Ik pak je beet met beide handen 

en hou je net boven mijn mond, 

‘k begin al snel te watertanden - 

wat is verliefd zijn toch gezond 

 

Kom, kom meteen bij mij naar binnen 

ik kan nu echt niet wachten meer, 

m’n tong is te vervuld van zinnen 

oneindig gaat ze heen en weer 

 

Daal af, stort neer en laat je gaan, 

glij in de holte van mijn keel, 

jij bent zo gaaf, je hebt niks aan 

o wee, wat doet de liefde veel 

 

Ik heb je vast met beide handen, 

ik laat je los nu in mijn mond, 

mijn lief voor wie ik me vermande -  

Asperge, waar ik voor openstond 
 

(Groeirijm) 
 
N.a.v. Asperge-streekgerechten bij CuliTop Cas Spijkers 
Academie) 
 
 

 

 
 
 
 


