Waarheid,

Hoe echt ben je en hoe groot?
Waarom ben je eigenlijk de enige
en hebben sommigen jou ingepalmd?

Waarom ben je - in Godsnaam - vermomd als Mohammed?
Zeg toch je naam, waarheid, je vele namen
Waar ben je bang voor?

Pas op, straks gelooft niemand je nog,
luistert geen mens meer naar je,

ben je autist van je eigen navel

Waarom praat je niet gewoon met iedereen,
geef je vrouwen geen mond maar een mond-
doekje, tegen het bloeden van onderdanigheid

Waarom kun je niet tegen een kritisch grapje
en heb je van Charlie een martelaar gemaakt,
de rol die toch voor jou scheen weggelegd?

Eigenlijk heel vreemd, waarheid, zelfs stom,
daar hoef je toch geen profeet voor te zijn
om dat te begrijpen

Of ... ben je het niet met me eens?
Heb je een andere mening?

Voel je vrij, waarheid, schiet in mijn ziel, maar

geen mens kan worden vermoord
om het wapen van het woord !
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